Bravus

& Chefs Carito en German

EUROPALIA op school

Uit de kast

PLOK! Klinkt het in de donkere voorraadkast van restaurant Dona
Petrona in Valencia. Tussen de zakken uien, flessen olijfolie en een
krat vol knolgewassen ... zit Bravus. Een kleine, dappere aardappel
met een groot probleem.

“O nee,” fluistert Bravus. “lk wil geen patatas bravas worden!”

Hij gluurt stiekem naar het restaurant, waar mensen aan tafel
lachen, praten en eten. Ze delen allemaal kleine hapjes op
kleurrijke schaaltjes. Tapas.

“Wat lijkt me dat gezellig,” zucht Bravus. “Samen eten, samen
lachen... Alleen... waarom zijn ze hier zo zot van aardappelen?”

Hij rilt. Hij ziet zichzelf al liggen — gebakken, goudbruin, op een
bedje van pikante saus, met een prikkertje in zijn buik.

Keukengeheimen

In de keuken sissen de pannen. SJJJIIT!

Chef German roert razendsnel in de pan. “Tijd voor kipkroketjes!
Croquetas de pollo!” roept ze vrolijk.

Chef Carito knipoogt. “We doen er onze mysterieuze kruidenmix
bij. Nu paneren... en klaar om te frituren.”

BOEM! De klapdeur vliegt open. Ober Javier stormt binnen.

“5 porties patatas bravas, twee porties kipkroketten, vier olijven,
drie inktvissalades en twee chili-garnalen!”

Carito roept: “We vliegen erin! Ik doe de bravas!”

Bravus slikt. “Patatas bravas?! Daar ga ik...”
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Bravus zit in de puree?

Bravus rilt over heel zijn schil.

“Ik moet hier weg!” piept hij.

Hij kijkt nog één keer naar het restaurant. Naar al die blije
gezichten, de klinkende glazen, het gedeelde eten.

“Wat is het mooi om te zien hoe mensen samenkomen. Alleen
jammer dat ik daarvoor in stukken moet worden gehakt...”

Dan hoort hij German vragen:
“Wie snijdt de aardappels voor de tortilla?”

Bravus verstijft. “Niet alleen bravas?! Ze maken hier ook
aardappeltaart?! Dit is een nachtmerrie!”

Terug binnen

SHHHT! De olie sist in de pan.

KRASSSS! Het mes schuurt over de snijplank.

Bravus siddert van angst.
“Het is nu of nooit,” fluistert hij, en... ROL!

Daar gaat hij! Hij rolt langs de werktafel, tussen de flessen,
recht de keukendeur uit.

Chef Carito gilt:

“Mijn patat... liep weg!”

German roept:

“Hola, hij rolde gewoon weg!”

Maar dan horen de chefs gelach vanuit de zaal.

“iQué rico!” roept een klant. “Wat een heerlijke tapas!”
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